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God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 

Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart 

van de zeeën. 

Laat haar water bruisen, laat het schuimen. (...) 

God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.” 

 

         Zwolle, 26 oktober 2023. 

Beste lezers, 

Bovenstaande teksten uit Ps. 46 ontvingen we van christenen die in Israël wonen. ‘Er is vrede in onze 

harten…’, appte een zuster in het noorden van dat land, ‘…ondanks de oorlog.’ 

Diezelfde God, onze Vader, hebben wij ook als onze toevlucht! Helaas zijn er veel mensen in deze 

wereld die deze toevlucht (nog) niet hebben. We mogen zo veel mogelijk mensen bekend maken met 

de Heere Jezus, Hij is immers de enige Weg, geen nepnieuws, maar de Waarheid en Hem te kennen 

is het eeuwige Leven! 

Nieuw billboard bij Putten 

 

Vanaf 12 oktober jl. kunnen degenen die op de A28 vanuit het zuiden richting Harderwijk rijden deze 

Bijbeltekst zien: 

 

De tekst rechts staat al meer dan 30 jaar bij de IJsselbrug ten zuiden van Zwolle. De tekst wordt 

binnenkort vervangen door een doek met grotere letters. Omdat het op afstand niet goed leesbaar is, 

kregen we als commentaar: ‘passanten moeten hun leesbril opzetten…’  

Er is contact met een echtpaar van een melkveebedrijf aan de A28/A32 ten noorden van Zwolle die 

ook een dergelijke tekst wil hebben op een zelfde doek van 6 meter lang en 2 meter hoog.  

Zij kozen voor Johannes 14 vers 6 → 

Hopelijk zal dit ook een plek 

worden, waarvan deze stille 

evangelieprediking uitgaat naar de 

duizenden voorbijgangers die daar 

per dag langsrijden! 
 

India 

Vanuit onze stichting wordt zendingswerk ondersteund, dat plaatsvindt in verschillende provincies in 

India. Twee broeders uit Nederland (Kees Fieggen en Gerard Hoddenbagh) bezoeken van tijd tot tijd 

deze christenen. Ze schrijven het volgende: 



Regelmatig ontvangen we vanuit India berichten en foto’s. De broeders en zusters daar zijn heel 
actief. We lichten een paar dingen uit een Telugu-nieuwsbrief: 
 
Pebbair ligt tussen Hyderabad en Banaganapalle in. Daar wordt een nieuwe zaal gebouwd - er is bijna 
genoeg geld binnen. Op de foto zitten ze nog buiten, maar er liggen al stapels stenen. Kinderwerk 
wordt daar ook veel gedaan. Op 23 en 24 oktober is er een tweedaags Children’s Camp in 

  
Banaganapalle - de derde in die regio dit jaar. Op de foto (in Hyderabad, het appartement van 
evangelist Emmanuel) leggen de mensen van de Christmas Party Club uit hoe je hindoe-kinderen met 
het evangelie kunt bereiken. 
Wij gaan D.V. van 13 tot 27 december naar India - en vieren daar dus kerst met een conferentie - en 
er staan nog andere conferenties gepland op verschillende plaatsen. We gaan eerst naar het gebied 
waar we in januari jl. niet zijn geweest, omdat we eerder teruggingen. Graag gebed voor onze reis - 
we zullen weer veel kilometers afleggen en op veel plaatsen spreken. We hebben energie, wijsheid 
en leiding van de Heer nodig! Meer daarover in het Telugu-nieuws. 
                                                                                                               Gerard Hoddenbagh en Kees Fieggen 
 
Werkers in de wijngaard van de Heere 

Zoals de meeste van u waarschijnlijk weten, is onze stichting een ANBI-stichting en steunt zij, in 
overeenstemming met de doelstelling arbeiders in het werk van de Heere (1 Korinthe 15:58 en 
16:10). Van uw giften worden geen administratiekosten afgetrokken, integendeel donaties voor 
personen die voor de Heere werken, vullen we vaak uit algemene middelen aan (Titus 3:13), zonder 
vermelding van de gever(s). Dergelijke aanvullingen gelden niet voor 
giften aan stichtingen en projecten o.a. Ziekenhuis Diospi Suyana (Peru), 
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Kampwerk Oase, Christelijke 
Jeugdkampen, Ikeg, OpenDoors, SDOK, Friedensstimme, TWR, HVC, en 
andere stichtingen. 

Series Bijbelstudieboeken 
 

Hoewel Bijbelstudieboeken uit commercieel oogpunt ‘bad-sellers’ zijn, 
kunnen we melden dat er in de afgelopen periode steeds meer series 
besteld worden. Daarom introduceren wij hierbij een nieuwe serie: alle 
delen van de serie ‘Toegelicht & Toegepast’ (dus het Oude Testament). 
Deze kost € 399,00. Ook als iemand al één of meer delen in bezit heeft, 
is het mogelijk een offerte te vragen voor de aanschaf van de 
ontbrekende delen. 
 
Geestelijke Liederen - 2016 

Een maand geleden ontvingen we van de drukker een nieuwe voorraad van deze liederenbundel, in 

leer gebonden met goudopdruk voor de verrassende prijs van (zoals 7 jaar geleden) € 19,95. Bij 

https://telugu.stichtingtitus.nl/nieuwsbrieven/
https://www.uitgeverijdaniel.nl/rotsvast-serie/


aantallen boven de 25 ex. is er korting. Bestel hier. De Piano-uitgave van deze bundel in A4-formaat is 

in twee versies verkrijgbaar, mèt en zonder volledige akkoorden. 

 

Nieuwe uitgave over Diospi Suyana in Peru 

Het derde boek van geneesheer-directeur Klaus Dieter John over 

het werk in, en rondom het zendingsziekenhuis in Peru is 

verschenen. De titel is ‘Op het water lopen’. De auteur vertelt in 

50  korte hoofdstukken o.a. van de felle aanvallen van corrupte 

ambtenaren, medici en politici op deze  evangelisatiepost. Dit 

ultra moderne ziekenhuis wekt de jaloersheid op van andere 

ziekenhuizen, waarbij geen middel onbeproefd gelaten wordt hen 

te dwarsbomen en te belasteren. Ondanks de tegenwerking van 

vrijwel alle instanties kan Gods werk doorgaan in dit door 

stakingen en politieke schandalen vernielde land. Hij maakte het 

mogelijk dat de Blijde Boodschap via radio en tv-masten in het 

Andesgebergte verkondigd kan worden. En ook aan de 

honderden leerlingen op de school, waarbij ook een pastoraal 

netwerk op gezinsniveau aan verbonden is. Bestel ‘Op het water 

lopen’ hier. 

Gratis bijbelcommentaren! 

Als u goede, gebruikte Bijbelcommentaren zoekt, is deze website een aanrader! Voor enkel de 

verzendkosten krijgt u de bestelde boeken toegestuurd zie: https://bijbelcommentaren.wordpress.com/ 

Nog meer gratis… 

• Het magazine ‘Rechtstreeks’ is een digitaal maandblad, dat u gratis kunt ontvangen, wanneer 

u zich aanmeldt op: https://www.oudesporen.nl/ Een schat aan Bijbelstudies en audio-

opnames door diverse Bijbelleraren! 

• Heeft u de app kingcomments.com al op uw telefoon? Handig om deze vers-voor-vers 

Bijbelcommentaren ‘op zak’ te hebben! Gratis te downloaden in Google Play of de App Store. 

• De Zaterdag Bijbel Seminars (ZBS) kunt u gratis digitaal volgen. Wel eerst even aanmelden op 

de website: bijbelseminars.nl  

Natuurlijk u kunt deze seminars ook fysiek bijwonen in Dronten. We begonnen dit nieuwe 

cursusjaar met ca. 50 fysieke deelnemers en er is nog plaats in de collegezaal! Even ‘proeven’ 

voordat u zich opgeeft? Klik hier voor een studie over Genesis 37-50 door Ronald de Jong. 

Met hartelijke groeten namens Stichting Titus / Uitgeverij Daniël, 

Andries Loos 
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